
MMC JO8-3 kampioen na zwaarbevochten overwinning 

  

Van onze verslaggever: 

In januari was er bij MMC ruimte voor een extra JO8 team, en al snel was JO8-3 een feit. Een leuk 

team met enthousiaste jongens tussen de 5 en 7 jaar die vooral veel plezier hebben met elkaar 

op het veld. 

 

Na een teleurstellende eerste wedstrijd die werd afgelast vanwege de sneeuwval, begonnen de 

jongens flitsend aan hun eerste competitie. DFO ‘20 (2-14) en twee keer SV Budel (9-4 en 10-3) 

werden op forse nederlagen getracteerd. Al hadden de jongens toch aardig wat moeite met 

Budel, want er stonden ineens meisjes op het veld bij de tegenpartij die een aardig potje konden 

voetballen. Ze waren daarom behoorlijk geïntimideerd en de praatjes waren ineens verdwenen 

toen ze twee keer op 3-3 stonden met rust. 

 

Na een korte break vanwege de carnaval stapten de jongens op 4 maart met zichtbare zenuwen 

in het lijf het veld op bij SV Laar. Het team van Laar, ook nog geen wedstrijd verloren, was toch 

wel een ander niveau tegenstander en ze combineerden mooi. Al snel stonden ze daarom ook 1-

0 achter. 

 

Maar gelukkig was daar topscoorder Rachid die weer snel de 1-1 maakte voor MMC. Alleen was 

het Laar die direct aansluitend uit een corner de 2-1 binnenschoot. Monsef wist echter met een 

mooie combinatie met zijn teamgenoten de 2-2 te maken. 

 

In de tussentijd waren er ook nog kansen voor Imraan en Daz en was Vanni als een ware 

stofzuiger overal te vinden op het veld om Laar van het scoren af te houden, ook Giovanny hield 

zijn ‘mannetje’ goed in de gaten. 

 

Het was uiteindelijk Brann die uit de rebound van Monsef met een geplaatst schot tussen enkele 

Laar spelers door de bal tegen de netten wist te krijgen, en zo ging MMC met 2-3 de rust in. 

 

Na de rust hebben de mannen gevochten als leeuwen voor iedere meter en stond Bastiaan als 

rots in de branding onder de lat. Laar kwam er nog amper uit maar als ze wel richting de goal 

kwamen stuitte ze op de verdediging van MMC. Trucjes waren in die fase ook niet meer nodig, 

iedere bal werd vooruit of over de zijlijn gestampt. 

 



En toen was daar het verlossende fluitsignaal waarmee het team elkaar in de armen vlogen, het 

“KAMPIOENEN” klonk over de velden en het werd gevierd met bubbels, spekjes maar vooral een 

mooie medaille. 

 

Bastiaan, Brann, Daz, Giovanny, Imraan, Monsef, Rachid & Vanni jullie zijn stuk voor stuk toppers, 

het plezier spat er vanaf bij jullie en dit kampioenschap hebben jullie echt als team gespeeld. 

 

Op naar de 4e klasse! 

 


